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Vannacht, in Cruz de Fundura, was het nog

stiller. Al om een uur of 7 is het donker, écht

donker. In het laag-bergachtige binnenland is

geen elektriciteit en geen stromend water. De

huizen verspreid over de hellingen zijn stik-

donker ’s avonds. Hier beneden zat een gezin

nog even buiten te kletsen bij een olielampje

op hun veranda. De twee jongste kinderen

zijn vanmorgen vroeg naar het dal gelopen

om water te halen uit een stroompje. Ze klau-

teren naar boven met de zware jerrycans op

hun hoofd. Zeker tweemaal daags. Krijgen ze

stevige nekspieren van.

Afrika light noemt Etienne dit leven, hij is

de eigenaar van dit guesthouse. Etienne ver-

telt dat bewoners van deze streek afstammen

van slaven die honderden jaren geleden de

toen nog onbewoonde bergen in vluchtten tij-

dens de bevoorradingsstop, op de tocht

van Afrika naar Amerika. Etiennes

vrouw Marli is hier geboren. Ze trok

op haar 20ste naar Nederland en

was op vakanties in Cruz de Fun-

dura. Tot het echtpaar besloot

hier definitief te gaan wonen en

door kleinschalig ecotoerisme in

hun inkomen te voorzien.

Op de hellingen zijn families

aan het werk. Al driehonderd jaar.

Voorovergebogen hakken ze de

aarde los en maken er een kuiltje in.

Daarin leggen ze een maiskorrel en een

paar bonen. Zodra de regen valt, vanaf au-

gustus, lopen de kuiltjes vol water, zuigen de

zaden zich vol en ontkiemen ze. Mais groeit

sneller dan een boon. De stevige maisstengel

biedt de boon straks houvast om te klimmen.

Zo voorzien deze boeren zich met heel weinig

hulpmiddelen van hun voedsel.

Het leven is anders in het vissersdorp Tarra-

fal, op het zuidelijkste puntje van Santiago,

waar Nieuwegeiner Dennis logeert. Vrouwen

brengen kletsend tijd door op het strand,

wachtend op de vissers. Gezellig. Ze lachen

uit & thuis
De reis

Kaapverdië telt negen be-

woonde eilanden, waarvan

zevenmet een vliegveld(je).

Santo Antão en Brava zijn uit-

sluitend per ferry bereikbaar

vanaf respectievelijk São

Vicente (een uur) en Fogo (40

minuten). Losse binnenlandse

vluchten kosten rond de €120.

Ilha do Sal, Santiago en São

Vicente beschikken over een

internationale luchthaven.

Rechtstreeks vliegen duurt zes

uur. Prijzen fluctueren sterk,

|gemiddeld kost een retour-

ticket rond de € 500. Van

augustus tot november kan

er regen vallen. Een visum

is vereist en kost €25.

Het verblijf

Tal van reisorganisa-

ties bieden pakket-

reizen aan, zoals

Cabo Verde Travel,

Arke en Jiba. Voor

ecotoerisme op San-

tiago: caboned.com.

Zelf rondreizen

Cabo Verde Travel

Holland (caboverdetravel.

nl), Untamed Travelling

(untamedtravelling.com) en

SNP voor wandelreizen

(snp.nl). Zeilend eilandhoppen

kan ook, vanuit Sal, met de Oos-

terschelde (oosterschelde.nl)

Lezen

In april verscheen de eerste

Nederlandstalige reisgids over

Kaapverdië, bij Dominicus.

Stuurlui
Op de eilanden is het het hele

jaar mooi weer.

Hoge tonen
Wie van

muziek

houdt, komt

vooral op São

Vicente aan

zijn trekken.

armoede vertrokken naar elders. Vooral naar

de Verenigde Staten (een half miljoen, even-

veel als er nu nog in Kaapverdië wonen), naar

Portugal en naar Nederland (ruim 31.000). De

Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam is

derde in grootte buiten Kaapverdië. Sommi-

gen, zoals Bettie, keren terug naar het land

van hun (voor)ouders en creëren werk in de

ontluikende toeristenbranche. Deze Kaapver-

diërs beschikken over Nederlandse daad-

kracht en initiatief. ,,Ik houd van de warmte,

de manier van leven, het tempo,’’ zegt Bettie.

,,Hier zie ik mijn zoontje liever opgroeien.’’

Santiago
Wakker worden in een lekker stevigzacht,

ruim bed, onder een donsje, in een frisse

kamer. Heerlijk geslapen op een Nederlands

matras. Op blote voeten naar het dakterras.

Stilte. Rust. Stilte? De lucht is juist vol gelui-

den. Een kip en een varken maken tevreden

geluidjes. Ergens klinkt een ezel; ze noemen

het balken, maar het lijkt op een verontwaar-

digd schreeuwen. Daar staat hij, verderop in

een bosje, achter een hekje van struiken en

takken. Een hond blaft. Krekels maken ook

geluid. En toch is het stil, heel stil.


